HOE VAAK ZIE JE EEN

KRANTENKOP ALS DEZE?

DE STEMMEN IN MIJN HOOFD
INSPIREERDEN ME OM DE
WERELD TE VERANDEREN

Vertelt een tiener, nadat hij duizend

euro’s heeft ingezameld voor een S
voor Kinderen in nood

WWW.DUIDELIJKETAAL.EV



A. BIJNA NOOIT

Nieuwsberichten over mensen die stemmen horen berichten meestal over de
(zeldzame) extreme situaties waarin mensen gewond raken. Dit is wat verkoopt,
maar het omvat niet het échte verhaal.

Ongeveer 8% van de jongeren hoort stemmen. De meesten van hen leiden een
normaal leven. Ze gaan naar school, hebben vrienden, maken fouten en hebben lol.
Sommigen leiden een bijzonder leven. De geschiedenis barst van de voorbeelden
van mensen die geinspireerd werden door de stemmen die ze horen (schrijvers,
musici en spirituele leiders).

Zelfs degenen die verontrustende stemmen horen, kunnen met de juiste steun,
een manier vinden om deze ervaringen te veranderen in een aanwinst. Dit
soort moeilijikheden doorstaan kan mensen sterker maken. Sommigen van hen
veranderen daadwerkelijk de wereld!

Voice Collective werkt in Londen e.o. om kinderen en jongeren die stemmenhoren,
dingen zien of andere buitengewone ervaringen hebben te steunen.

Zie: www.voicecollective.co.uk & www.duidelijketaal.eu
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